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INTENSE
EMPATHIE

ledereen het verdient het om in het licht te staan.
Dit is de kern van het boek 'Zie mij' van Karin
Jonkers. Met een intense empathie voor haar
medemens fotografeerde zij 208 mensen uit haar
omgeving en combineerde hun beeltenis met een
bloem. Zij ging op zoek naar de kern van deze
personen, naar hun unieke ik en voegde daar haar
visie aan toe. Een boek waar de liefde en warmte
voor de medemens vanaf straalt.

Door Diana Bokje

Zich viten in expressie en vorm kenmer-
ken de loopbaan van Karin Jonkers (53).
Na de dansacademie ontwikkelde zij zich
als grafisch vormgever. Dit bracht haar
op het pad van illustrator en fotograaf.
In haar oog voor compositie, komt duide-
lijk haar ervaring als grafisch vormgever
naar voren. De combinatie van deze
vaardigheden zorgt voor evenwicht en
eenheid in haar projecten. Sinds 2009
vormt zij de helft van het duo Yell & Yon-
kers, die samen hun diensten aanbieden
op het gebied van websites, grafische
vormgeving en fotografie.
www.yellenyonkers.nl
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n 2017 fotografeerde Karin Jonkers in het

kader van roze zaterdag portretten van

mensen uit of rondom de LHBT+ gemeen-
schap voor het project 'ledereen mag er zijn’.
De bijzondere uitstraling van één van de
geportretteerden vormde het startpunt voor
het project 'Zie mij', over vergankelijkheid,
over het leven in het nu en het mogen zijn
wie je bent. De tekst op de achterkant van het
boek geeft uitleg aan de combinatie mens en
bloem: "Omdat je nooit kwijtraakt wie je was.
Zoals een bloem om zichzelf heen groeit, zo
groei jij om jezelf heen. De kleine jij zit daar
ergens binnenin. Zoekend naar licht. Zoals
een bloem zoekt naar licht." Het project is
mede ontstaan vanuit haar behoefte om zich
te uiten. “Grafisch vormgever is een dienend
vak. Ik voelde steeds meer de behoefte om iets
te maken wat uit mij kwam en waar ik zeggen-
schap over had. De combinatie tussen mensen
en bloemen is ontstaan vanuit de vraag waar
ik gelukkig van word; dat zijn mensen én
bloemen. Daarna ging het erom die twee op
een mooie manier samen te brengen. Net als
al mijn projecten gaat dit over vergankelijk-
heid. Daarin ligt de schoonheid van het Leven,
leder moment is kostbaar omdat het voorbij
gaat. Fotografie is zo'n mooi medium omdat
je daarmee het moment vangt. Het gaat over
licht en donker en is als een liefdesrelatie met
de dood én met het leven. Je legt het moment
vast en daarmee is de vergankelijkheid al
ingezet."

Balans

Hoewel Karin 208 mensen heeft gefotogra-
feerd met als resultaat een Lijvig boek, ver-
veelt het geen moment. Soms staat de mens
Links en bloem rechts, soms andersom. Ook
de kijkrichting is anders. Sommigen kijken
het beeld in en anderen het beeld uit of naar
boven of beneden. Portretten en face of en
profil, jong en oud en ook kleur en zwart-wit
wisselen elkaar af. Ook de bloemen zijn niet
altijd staand, maar soms ook hangend gefo-
tografeerd. Wat wel altijd hetzelfde is, zijn de
prachtige natuurlijke lichtval, die doet denken
aan de Hollandse Meesters uit de gouden
eeuw en de mooi gedrukte zwarte achter-
grond. Een enkele keer zijn er twee mensen
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gecombineerd, wanneer zij zo'n sterke binding
hebben, bijvoorbeeld twee zussen of moeder
en dochter, dat de fotograaf ze niet it elkaar
wilde halen. Vijf bevriende schrijvers die ook
in het boek zijn afgebeeld, geven het extra
inhoud met hun teksten over het thema ‘Zie
mij". Hierdoor blijft het elke keer spannend
wat je te zien krijgt wanneer je de bladzijde
omslaat. Via een oproep binnen haar ken-
nissenkring konden mensen zich aanmelden
voor het project. De gefotografeerde betaalde
zelf voor de foto's. Dit diende tegelijkertijd

als financiering om het boek te kunnen laten
drukken. Een slimme manier van crowd-
funding. Dat dit geen belemmering vormde
voor de deelnemers blijkt uit het feit dat er al
snel honderd aanmeldingen waren. Mond-
tot-mond reclame deed de rest. Personen
mochten ook iemand aandragen zoals ouders
of kleinkinderen. De reden waarom mensen
meewerkten aan het project was divers: "Som-
migen vonden het bijzonder om op dat mo-
ment in hun leven een foto te laten maken, als
tijdsbeeld van een bepaalde periode, omdat ze
iets hadden meegemaakt of gewoon omdat ze
het idee van de combinatie met de bloem bij-
zonder vonden. Qorspronkelijk had ik het idee
om een selectie te maken van honderd foto's,
maar uiteindelijk kon ik dat niet. Wanneer je
een boek 'Zie mij' noemt en iemand zich zo
kwetsbaar opstelt, kun je achteraf niet zeggen
dat hij er niet bij hoort. Hoe moet je dat doen?
Je passeert mensen en waarop baseer je de
keuze? Dat druist in tegen het uitgangspunt
van het boek dat iedereen gezien mag worden,
Wie ben ik om te zeggen: Jij niet?"

Kwetsbaar

Hoe kwetsbaar je bent voor de camera
ontdekte de fotograaf tijdens het proces. “De
mensen die me het meest na aan het hart
lagen, vond ik het moeilijkst om te fotogra-
feren. De fotosessie van mijn beste vriendin
heb ik zelfs overgedaan. Het ging erom dat
ik de persoon liet zien zoals ik hem of haar
zag. Mijn doel was niet om de mooiste versie
van iemand weer te geven, maar de eerlijkste,
Daarvoor moet je op zoek naar een moment
van ontspanning. Met als gevolg dat ik van
sommige mensen wel vijfhonderd foto's heb
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IK BEN NIET WIE JIJ DENKT
DAT IK BEN. JIJ BENT
WIE JIJ DENKT DAT IK BEN.

gemaakt voordat ze zich voldoende konden
ontspannen. Tijdens dit project heb ik ook
ontdekt hoe intiem het is om van iemand een
foto te maken. Als je iemand kent, heb je een
bepaalde relatie met elkaar. Op het moment
dat ineens een van de twee achter de camera
staat, verandert er iets in die verhouding.
Degene die gefotografeerd wordt, zit daar in
al zijn kwetsbaarheid. Op het allerlaatst heeft
mijn vrouw een foto van mij gemaakt, Toen
ervoer ik pas zelf dat ongemak wanneer er
zo'n toeter op je gericht is.”

Spiegel

De reactie van mensen na afloop was span-
nend voor de fotografe. “De meeste mensen
willen blij en lachend op de foto staan. Daar
was ik niet naar op zoek, het mocht geen
toneelstukje zijn. Een neutrale blik toont
eerder bozig, ernstig of zelfs verdrietig. Voor
veel mensen was het daarom confronterend
om hun portret terug te zien, Er staan bewust
geen teksten bij de portretten. Ik wil dat je in
verwondering naar de mensen kunt kijken,
zonder een verhaal. [k ben benieuwd wat er
gebeurt wanneer de mensen het boek wegleg-
gen en later opnieuw bekijken. Of ze het dan
anders zien. Achterin het boek staat de tekst:
Ik ben niet wie jij denkt dat ik ben. Jij bent wie
Jij denkt dat ik ben. De manier waarop je het
invult, zegt meer over de kijker dan over de
geportretteerde. "Zie mij' slaat ook op het feit
dat ik via de portretten ook iets van mezelf
Laat zien. Het is een samenspel tussen de
kijker, de maker en de geportretteerde. Ik heb
veel geleerd over mensen, vooral hoe kwets-
baar, maar ook hoe sterk we allemaal Zijnen
hoe we vol zitten met meningen. We hebben
de neiging alles op onszelf te projecteren. Het
zijn allemaal spiegels." &
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